                       TEFILLAH  UIT  HET  HART.

Op Rosh Hashana, toen het tijd was om Shofar te blazen, stond de grote Rabbi Levi Jitschak van Berditchev stil op de bimah.
 De mensen wachtte en wachtte, maar er gebeurde niets. Ze wachtte nog wat langer, maar de rabbi begon maar niet !

Eindelijk kwam de chazan naar de Rabbi en vroeg hem wat er aan de hand was. De Rabbi fluisterde, “ Een jonge jongen kwam net de sjoel binnen Hij zit bij de deur. Ik hoorde hem praten. Hij zei het volgende:

       “ G’ d van de wereld; ik weet niet hoe ik moet

        dawenen, ik weet niet wat ik moet zeggen.

        Ik ken alleen de letters van het alfabet.

         Laat me tegen U zeggen:

         Alef, Bet, Gimel, Dalet……

         Ik geef U deze letters.

         Alstublieft, zet ze samen en maakt U

         Een Tefillah die U mooi en goed vindt.”

“ De jongen zegt het alfabet op van begin tot het eind,” zei de Rabbi Levi Jitschak. “ Hashem is bezig een tefillah te maken. We moeten wachten tot Hashem klaar is. Dan blazen we de shofar.”

G’ d accepteert alle tefillot als het uit het hart komt.

           ---------------
